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De Wereld mooier maken, 

Begint ontzettend klein. 

Wees aardig voor je naasten, 

Hoe moeilijk kan dat zijn? 

VEERTIGDAGENTIJD 

In de veertigdagentijd  gaan we samen met jullie op weg naar Pasen, met het thema 
‘Levensweg’. 

We hadden graag letterlijk met jullie op stap willen gaan, alleen dat kan nu nog niet. 

Ook dit jaar gaan we het anders oplossen en is de leiding van de kindernevendienst 
al druk in de weer. 

We hebben iets leuks  voor jullie bedacht.  

Dus hou de brievenbus en het internet in de gaten.   

Op 21 februari  is Jana Nabé  jarig.   

Wij wensen haar een fijne verjaardag.   



 

 

                                    Dokter  

Drie dokters zeggen dat Jantje hun broer is. Maar Jantje beweert dat hij helemaal geen broers 

heeft. Hoe kan dat? 

Antwoord: de dokters zijn vrouwen. Jantje heeft inderdaad geen broers, maar wel drie zussen.  

                            Metamorfose 

Hoe maak je van een mug een gum? 

Antwoord: je draait hem om.  

 

                                              De letter T 

Wat begint met een T en zit er vol mee ? 

De letter  T 

 



 

                                Zondag 7 febr 2021 – Marcus 1:29-39 



 

Duizend volgers 

Jezus maakt de schoonmoeder van Simon beter. ’s Avonds komen er nog veel 
meer zieken naar hem toe, die allemaal genezen worden. De volgende dag    
probeert Jezus uit te rusten, maar iedereen gaat naar hem op zoek. 



 

Ik vond het  ooit zeer plezierig wanneer de lessen of zelfs hele schooldagen uitvielen wegens afwezig-
heid van meesters of juffen of later docenten. In mijn middelbare schooltijd hoefde ik dan niet door de 
kou van Alblasserdam naar Dordrecht te fietsen en terug en in mijn lagere schooltijd genoot ik ervan 
hele dagen thuis de kunnen spelen en geen sommen te hoeven maken. Rekenen, lezen en schrijven 
vond ik namelijk vaak erg saai. Taal viel nog wel mee. 

Weten jullie het  nog, dat we in de vorige nieuwsbrief  vroegen , hoe jullie het vonden om niet naar 

school te kunnen. Wij hebben gevraagd of jullie  je verhaal met ons wilde delen. 

Jammer genoeg  hebben maar  één reactie gehad., maar van wie zou  het zijn?  

Als je het weet  mail het dan naar  kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl 

Tygo  en Maud 

Hartelijk bedankt 

Voor jullie 

 Tekeningen. 

Heel mooi gedaan. 



 

Op dit werkblad staat een brief. Zou de genezen man die misschien geschreven kunnen 

hebben? Wie weet scheef hij zijn familie over zijn blijdschap.  Weten jullie wat hij 

schrijft? 


