
Ruzie maken 
 

Lisa en Koen logeren gezellig bij opa en oma. 
Opa rookt een pijp, koen vindt het wel lekker ruiken,  

maar Lisa vindt het maar stinken.  
Ze hebben het erg naar hun zin, want bij opa en oma mogen  

ze meer dan bij papa en mama.  
Ze mogen veel langer opblijven en ze mogen wel een  

half uur onder de douche spelen.  
Ze mogen ook elke dag kiezen wat ze willen eten.  

 
Maar er zijn ook dingen die ze niet mogen:  

ze mogen geen wilde spelletjes doen,  
daar kunnen opa en oma niet tegen, omdat ze al oud zijn.  

Ze mogen ook geen ruzie maken,  
want aan ruzie maken hebben opa en oma een hekel.  
Opa wil het liefst zijn pijp roken en de krant lezen.  

 
En zal ik eens iets verklappen……..  

eigenlijk houdt oma wel een beetje van wilde spelletjes.  
Diefje met verlos, of stoeien op het kleed voor de kachel.  

En Ruzie maken vindt oma ook helemaal niet erg.  
Ze heeft minstens één keer per dag ruzie met opa.  

En weet je waar dat over gaat?  
 

Vandaag gaat het over opa`s pijp...  
Oma wil de planten water geven en ziet dat er as in de bloempot zit.  

Ze pakt de pot en loopt er mee naar opa en roept boos:  
“Hoe vaak moet ik nog tegen je zeggen dat je je pijp niet  

in de bloempot mag uit kloppen!”  
 

Opa kijkt verschrikt op uit zijn krant.  
“Wat is er?" vraagt hij verbaast 

 “Dit is er!” roept oma en ze duwt de bloempot bij opa onder zijn neus.  
‘Tabak in de bloempot,” zegt hij onschuldig.  

“dat vindt die plant vast niet erg.”  
Nu wordt oma nog veel bozer.  

“Maar ik wel! ”roept ze.  
“straks veranderen mijn mooie planten in tabaksplanten, BAH!!”  

 
 
 

  



Opa neemt zijn pijp uit zijn mond en begint hem uit te kloppen. 
En weetje waarin?  

Nee niet in een bloempot, maar in zijn theekopje...  
 

“NIET DOEN!!” roept oma.  
"Dat is nog veel viezer! Waarom neem je niet gewoon een asbak?”  

“De asbak is zover weg,” zegt opa...  
“en ik kan zo moeilijk opstaan.”  

Oma loopt naar de tafel en pakt de asbak.  
“Zeg dat dan." zucht ze.  

Ze zet de asbak naast opa`s stoel en loopt de kamer uit.  
 

“Waarom maak je zo vaak ruzie met opa?’ vraagt Koen aan oma.  
“vind je hem niet lief of zo?”  

"Ik vind hem hartstikke lief,” zegt oma.  
“ik maak ruzie met hem om mijn boosheid kwijt te raken,  

want als ik al mijn boosheid opspaar ontplof ik misschien wel een keer.  
Bovendien vind ik ruzie maken eigenlijk best wel leuk.  

Als je even flink ruzie maakt kun je het daarna weer goed maken.  
Met zoenen en cadeautjes en zo." 

 
 

Maken jullie ook wel eens ruzie?? 
Wat doe je dan om het weer goed te maken? 

 
 
 
 

Wij zijn benieuwd naar jullie reacties 
 

Mail ze naar : kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl 


